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Nieuws:  Labyrint en bezinning
               In het morgen licht

Koffie Korenmaat
Biddagmaaltijd
Paas ontbijt
Autodienst

Kerkxtra

Matthäus Passion

Gemeente avondWaar collecteren we voor

Een labyrint en suggesties voor bezinning onderweg.
In essentie is een labyrint een kruisingsvrij, slingerend pad, dat je langs een aantal wendingen naar een 
centrum leidt; en vanuit dat centrum weer terug naar buiten. Je kunt doelbewust zo’n labyrint door wandelen 
bij wijze van pelgrimage, als vorm van bezinning en bezieling. 

Labyrinten binnen het christendom
Labyrinten bestaan al veel langer dan het christendom oud is. Maar nog vóór de middeleeuwen kregen 
ze gaandeweg een plaats in de christelijke traditie. Het Bijbelse Jericho werd eeuwenlang vaak als labyrint 
afgebeeld. Op vloeren van vele kerken en kathedralen in Frankrijk, Italië en Engeland werden labyrinten aangelegd. 
Het bekendste ligt in de kathedraal van Chartres. Maar ook op tal van Nederlandse kerkvloeren, en op buitenlocaties 
zijn ze te vinden.

Labyrint gemaakt van houtstammetjes, buurtschap Horst nabij Ermelo, Pasen 2015 (foto: Sjaak Teuwissen)
Van oudsher is het labyrint als christelijk symbool specifiek verbonden met de lijdens- of veertigdagentijd en Pasen: 
labyrint lopen werd een ritueel voor de paasnacht. Het verbeeldt het ondergaan en sterven van Jezus Christus, 
en Zijn opstanding uit de dood. Of weer anders gezegd: het labyrint symboliseert de ondergang en terugkomst 
van het licht en daarmee Christus wederopstanding. 

Hiermee is binnen het christendom het oeroude symbool getransformeerd tot paassymbool. Het labyrint 
lopen kan een heel inspirerend ritueel zijn tijdens de paasnacht. Juist in de duisternis van deze specifieke 
nacht, krijgt een labyrint vanwege de ambiance als vanzelfsprekend een diepere, mystieke gevoelswaarde, en 
krijgen meditatieve vragen en opdrachten een diepe lading. Het gebruik van bv grafkaarsjes (Xenos, Action) 
om de route te markeren, of een Paasvuur om het labyrint bij te lichten, draagt daar zeker aan bij.

Site PKN - https://protestantsekerk.nl/idee/het-labyrint-als-vorm-van-bezinning



2

In het morgenlicht  
‘Met Pasen gingen we naar de kerk in nieuwe kleren en nieuwe schoenen - glimmende  lakschoenen 
en je voelde je helemaal fris en fruitig’. Zo herinnert iemand zich Pasen uit haar jeugd. 
Naar de kerk op haar paasbest - de lente in aantocht. Het was alsof God nog maar eens duidelijk 
herhaalde: het is goed (‘tov’ in het Hebreeuws).  Alles was nieuw, de lakschoentjes moesten nog 
worden ingelopen. Herinnering vol nostalgie, toen half Nederland nog ter kerke ging en weledele 
heren hun hoed voor elkaar oplichtten met een beschaafd ‘goedemorgen’. 

Op een groothuisbezoek klonk de vraag: wat heb je eigenlijk aan Pasen? ‘
De Heer is waarlijk opgestaan’ - maar is er wel wat veranderd? Het lijkt juist erger te worden in de 
wereld.  Of zien we gewoon teveel oorlog en geweld door de media? ‘Nu vangt het nieuwe leven 
aan’,  is dat niet te overmoedig, de feiten wijzen toch anders uit? Goed om die vraag gewoon te 
stellen. 

Pasen en de ontluikende natuur worden vaak in één adem genoemd. Pasen als een soort lentefeest: 
nieuw leven uit de knop. Maar Pasen, als feest van Opstanding en Bevrijding, ligt niet in de lijn 
der dingen of de natuur. Is eerder iets ‘onmogelijks’ en tegen de gang van de natuur in. 
En ligt daar niet net haar betekenis? Tegen alle verwachting in en ons verstand te boven. 
Het verhaal van Jezus - tegen de achtergrond van de verhalen van Israël- , zijn leven, zijn liefde 
gaat verder. Niet te bewijzen of na te rekenen.
Met ‘de Heer is waarlijk opgestaan’ groeten we elkaar in de paasnacht of in de morgen. 
We zeggen het elkaar toe. God heeft Jezus opgewekt en dat betekent voor ons: 
God zal ons, zal jou doen opstaan uit alles wat je kapot maakt. Geweld en ziekte kan je wel breken, 
je liefde en inzet lijkt soms tegen de bierkaai te zijn, maar zoals Christus blijven wij onverbrekelijk ver-
bonden met de Eeuwige, en daarmee “is het tevergeefs niet meer om te bloeien en te minnen’
(Liedboek 630:3) . 

Wat heb je eigenlijk aan Pasen, is er iets door veranderd’?  
Goeie vraag, maar het is de vraag van een buitenstaander, een waarnemer op afstand. 
Je kunt je ook in de paasverhalen stappen, meedoen, meevieren. 
Dat is het perspectief van de gelovige (met al zijn of haar twijfels natuurlijk). 

In de verhalen is steeds sprake van contact tussen de Opgestane en de volgelingen. 
Ze worden letterlijk en innerlijk aangeraakt.  
Hij komt naast hen lopen en stelt vragen aan teleurgestelde mensen. 
Loop je mee met de Emmaüsgangers, ontgoocheld over de ‘toestand in de wereld’? 
Vertel je ook wat op je hart is en zeg je net misschien ‘blijf bij ons, want het is avond’, 
want je voelt je begrepen en gekend? 
Of herken je je in Maria? 
Zoek je - als alles duister is-  met haar naar ... (vul maar in) en hoop je erop dat ook jij gezien wordt 
en geroepen wordt bij je naam en je een opdracht krijgt? 
De Opgestane zegent de leerlingen die hem verlaten hebben en geeft hen zijn Geest. 
Laat je het toe dat - hoe je ook bent - gezegend wordt met Geest van boven?
 
De Opgestane  - met de littekens van geweld - raakt mensen aan. 
De leerlingen staan niet te juichen ‘in praise’, maar staan overrompeld te stamelen,  
kunnen het niet bevatten. Maar ze voelen tot in het diepst van hun ziel dat het verhaal van God en 
mensen, zoals dat zichtbaar is in Jezus, doorgaat - de eeuwen door - tot op vandaag en ook na ons. 

Durf dan maar te dansen, zwierig op de lakschoenen, achter de rollator of in je fantasie. 
‘En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht’,  zoals die machtige 
Psalm 149 het bezingt.

Gezegend Pasen 
Ds. Pim Steenbergen (consulent voor Gapinge-Veere)  
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 Goede week
Pasen kun je zien als één grote viering, die is uitgesmeerd over drie dagen en begint 
op Witte Donderdag. Het zijn feestdagen en worden dan ook met hoofdletters 
geschreven - leert een snelle blik op internet. 

Op Witte Donderdag komen we samen aan de tafel van de Heer voor zijn laatste 
avondmaal (Pesachmaal) met  de 12 leerlingen en andere volgelingen. 
Eerst ons hart ophalen, ons laven, ons verbinden met elkaar en met Christus. 
Pas daarna kun je eigenlijk pas Goede Vrijdag vieren......
De stoelen zullen in een cirkel staan, die begint en eindigt bij de avondmaalstafel. 
In het midden de bloemschikking. We beelden daarmee uit dat we een kring van mensen zijn rond de tafel waar 
Christus ons nodigt. De matses reiken wij elkaar aan. Een diaken gaat rond met wijn of druivensap. 
We horen - in het voetspoor van Israël- oude en nieuwe verhalen over bevrijding en gered worden. Na de laatste 
lezing, versoberen we de aankleding van de kerk: antependium, stola, kaarsen en avondmaalsgerei worden 
weggedragen. Er zal een liturgieboekje zijn, zodat niemand een stijve nek hoeft te krijgen door de veranderde 
opstelling. 

Goede Vrijdag beginnen we in een sobere kerk zonder versiering. 
We lezen gedeelten uit het lijdensverhaal met verschillende stemmen. Op het rooster staat het lijdensverhaal 
van de evangelist Johannes.  We zullen de teksten van ‘toen’ combineren met actuele beelden (en verhalen) 
van nu. ‘Toen’ is in zekere zin ook “Nu”. 
Want Jezus vereenzelvigt zich in Mattheüs 25 met wie lijdt door ziekte, honger en dorst, vluchteling is of gevangen 
zit. In een naaste die lijdt en gebrek heeft,  kijkt Christus ons in de ogen. Bij zijn sterven zal de Paaskaars worden 
gedoofd - de Heer is uit zicht. Dat zet ons aan het bidden en waken. Bidden onder en bij het kruis. Daar zullen we 
een gepaste vorm voor zoeken. 

De Paaswake is op stille Zaterdag 
Als alles duister is, ontsteken we licht: de nieuwe Paaskaars, het ‘Licht van Christus’ wordt binnengedragen. 
Na de lof van het licht, volgen enkele lezingen uit het Eerste Testament, waarin steeds de stem van het nieuwe 
begin klinkt: ‘Er zij licht’ en “God zag dat goed was’.  We gedenken onze doop en belijden ons geloof door ons te 
bekruisen met water uit de doopvont: met Christus gestorven en opgestaan! En na het evangelie zingen we dan 
voluit het Gloria. 

De vieringen zijn voorbereid door de commissie bijzondere diensten. We zullen ons best doen alles zo goed 
mogelijk in beeld te brengen voor wie thuis mee viert. 

Alle vieringen zijn in de Torenkerk in Gapinge
Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19. 30 uur en de Paaswake om 21.30 uur 

De viering van Pasen 
Na het Paasontbijt in korenmaat in Veere volgt om 10.00 uur de paasviering in Veere, een dienst voor jong en oud. 
De Oekraïners zijn weer uitgenodigd. De muzikale invulling is nog een verrassing, maar in ieder geval zal het 
Gloria weer feestelijk klinken. We horen een paas- en opstandingsverhaal uit het Eerste Testament en 
het evangelie van de opstanding van Christus.  Zijn verhaal gaat door en wij vieren dat wij deel uitmaken 
van dat opstandingsverhaal - “Wij gaan mee” - zoals in het jaarthema. 

Namens de voorbereidingsgroep, 
Pim Steenbergen
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 Uitnodiging gemeenteavond 14 maart
Op 14 maart hopen we een gezamenlijke gemeenteavond te houden. 
Uiteraard staan dan aan het begin van het nieuwe jaar de jaarrekeningen 
weer op de agenda. 
Deze zullen (apart) besproken en toegelicht worden.

In Gapinge worden de jaarrekeningen aan de gemeenteleden verstrekt. 
In Veere zijn deze (omvangrijke documenten) op te vragen bij de penningmeesters van de diaconie en het 
college van kerkrentmeesters.   

Daarna willen we graag met elkaar in gesprek over ‘de toekomst van de kerk’. Wat staat ons te wachten 
op Walcheren en hoe staan wij hierin? Is het alleen maar negatief of is er ook positief nieuws te melden?

Positief nieuws hopen we natuurlijk allemaal op als het gaat om het beroepingswerk. We kijken uit naar het verslag 
van de beroepingscommissie!

Dan zijn er nog de Open Tuinen in 2024 en is er uiteraard de ontmoeting met elkaar, in en na de vergadering.

Kortom; meer dan de moeite waard om 14 maart vrij te houden in uw agenda. 
Komt u ook naar de Korenmaat? 
We beginnen om 19.30 uur.

 Pastoraat
Uit de wijken kan ik melden dat Leni Zondervan binnenkort 
van Hof Mondriaan naar Nieuw Sandenburgh 
zal verhuizen - in ieder geval een meer vertrouwde omgeving voor haar. 

Op 21 februari is Corrie Harpe overleden, ze werd 89 jaar. 
In het volgende kerkblad zal het in memoriam te lezen zijn. 

Twee jaar geleden begon ik met de pastorale ondersteuning voor anderhalve dag in de week voor wellicht een 
half jaartje. We zijn nu al 2 jaar verder. Ik  ben dan ook redelijk ingeburgerd en wekelijks bezoek ik 
mensen thuis en ook in Nieuw Sandenburgh, waar nogal wat gemeenteleden wonen of gemeentelid worden. 
Ik doe dat bezoekwerk graag, samen met de andere pastoraal werkenden. 
Ik hoop voor de gemeente dat binnenkort toch echt meegedeeld kan worden: “we hebben een predikant(e) 
gevonden, die graag naar onze stad en dorp komt”. Wie weet! 
Aan de beroepingscommissie zal het niet liggen - die halen echt alles uit de kast. Tot het zover is, ben ik 
beschikbaar voor pastoraat en wat er maar nodig is. 

De groothuisbezoeken zijn geweest. 
Ik hoorde dat het weer goed was om elkaar thuis in kleine kring te ontmoeten. Wat ter sprake kwam was best 
pittig en veel vragen werden gesteld. Soms heel open, over geloof en twijfel. 
Over geweld in de bijbel en de wereld van nu. Bezorgdheid proef je. Wat is het goed om dan in kleine kring 
iets van je zorgen en vragen én je hoop te kunnen delen. Bij het uitkiezen van foto’s waren populair:
de foto van twee jongens die hun schietgeweer op de grond leggen en een kaars aansteken; de foto met de 
tekst ‘God heeft geen andere handen die van ons’ en een zwaard dat is omgebogen tot een snoeimes - 
van slagveld naar bloeiende tuin... Wat een mooi beeld voor Pasen. 
De diensten voor de goede week zijn in voorbereiding door de commissie bijzondere diensten en inmiddels 
heeft een groep gemeenteleden de dienst op 25 februari ingevuld en geleid. 
De vacaturetijd geeft zo ook mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de geloofsgemeenschap.

Een hartelijke groet van Pim Steenbergen en alvast een gezegende Pasen.
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 Bericht van het College van Kerkrentmeesters Veere
Korenmaat
Inmiddels is het al een hele tijd geleden dat er een begin gemaakt werd aan het vervangen van de ramen van 
de Korenmaat. De originele ramen van metaal waren niet ‘na te maken’, vandaar dat er voor aluminium ramen 
was gekozen. De werkzaamheden werden echter door de gemeente stilgelegd, omdat de nieuwe ramen 
niet voldeden aan de eisen van de welstandcommissie.
Dat stilleggen van de werkzaamheden was het begin van een hele lange periode van overleggen, 
oplossingen bedenken, tekeningen aanleveren, deskundigen raadplegen, …Hielke Heij en Cees Gideonse 
hebben er heel wat uurtjes aan gespendeerd. Uiteindelijk werd eind vorig jaar groen licht gegeven voor de laatste 
voorgestelde aanpassingen. In april zal de aannemer aan de slag gaan. De ramen worden aangepast en dieper 
in de kozijnen geplaatst en er worden houten profielen op gemonteerd. In de middelste raampartij komt een 
klapraam, de buitenste twee lokalen worden voorzien van mechanische ventilatie. Al met al een heel karwei. Voor 
de zomer hopen we dat de klus geklaard is.

Energiescan
Vorige zomer werd het college uitgenodigd door ESP (Energieservicepunt Zeeland) om in te schrijven voor 
het maken van een energiescan van de kerk. De provincie Zeeland had aan EPS het verzoek gedaan om 
aan de slag te gaan met het verduurzamen van gebedshuizen in Zeeland. De scan was de start van het project. 
Als college waren we benieuwd waar we op het gebied van verduurzamen winst konden boeken. 
Inmiddels is de scan uitgevoerd en hebben we een rapport ontvangen. In het rapport worden een aantal 
kleine maatregelen genoemd, zoals het plaatsen van radiatorfolie in de kapel, de vluchtwegverlichting 
vervangen door led. Een aantal van deze aanbevelingen is direct uitgevoerd. Daarnaast werden er grotere
projecten beschreven, zoals het isoleren van het dak of de ramen, plaatsen van infraroodverwarming. 
Bij deze grotere maatregelen werd naast het kostenplaatje ook de terugverdientijd berekend. Al met al 
een interessant verslag waar we als college mee aan de slag gaan. Mocht u interesse hebben in het rapport, 
vraag dit dan aan via de mail (secretarisckv@pgveere.nl).

Met hartelijke groet namens het college,
Heleen Slingenberg

 Biddagmaaltijd
Wij willen U uitnodigen voor de biddagmaaltijd/dienst op woensdag
6 maart, om 18.00 uur in “de Korenmaat”. 
We eten een eenvoudige maaltijd en tussendoor zingen we en lezen uit de bijbel 
onder begeleiding van Pim Steenbergen. Ook mensen uit Gapinge zijn van harte 
welkom. De kosten zijn € 7,50, de opbrengst is voor “Delta voor Colombia” 
U kunt zich opgeven bij Betsie Wattel (0647016894) 
of één van de andere leden en op de intekenlijst die in de kerk op tafel komt te liggen.

De KIA groep
Fred, Anneke, Davina, Betsie, Lies en Marieke
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 Paasontbijt
Uitnodiging voor iedereen Paasontbijt
zondagmorgen 31 maart aanvang: 8.30 uur.
De Korenmaat in Veere

Na het ontbijt kunt u als u dit wilt met ons meegaan naar de 
Kleine kerk in Veere, voor de viering van de Paasdienst. 
De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is  Ds. Pim Steenbergen.
Wij hopen samen met u op een feestelijk ontbijt en een fijne dienst !!!
Aanmelden vóór 27 maart bij: 
Heleen Boone,  tel. 501794       heleen_boone@hotmail.com          
Nel Jobse,         tel. 217592     gapinge@zeelandnet.nl
Of via de intekenlijst in beide kerken, graag vermelden : naam, aantal personen en of u opgehaald wilt worden.

Commissie Bijzondere Diensten Gapinge – Veere.

 Boekbespreking
Grijze bijen van Andrej Koerkov is het boek dat we dit seizoen gaan 
lezen en bespreken. Het boek vertelt het verhaal van de bijenhouder 
Sergej. Hij leeft in een klein, door de oorlog verlaten dorp in de Donbas, 
in het niemandsland tussen loyalisten en separatisten. Voor de rust van 
zijn bijen vertrekt hij in de lente naar een betere plek op de Krim, maar toch raakt hij verwikkeld in het conflict. 
Ook zijn geliefde bijen komen in gevaar. Mens zijn, wat kan dat betekenen in tijden van oorlog?
Andrej Koerkov, is een beroemde Oekraďense schrijver. Kort na de Russische annexatie van de Krim (2014) en het 
begin van de oorlog met Oekraďne (2022) maakte hij drie reizen door de Donbas. Hierdoor is zijn romanwereld 
levensecht. Grijze bijen is geschreven in 2018 en gaat over gewone mensen, die ondanks de oorlog proberen 
zo onopvallend mogelijk door te leven. 
Het conflict in de roman uit 2018 is sinds februari 2022 geëscaleerd in een gruwelijke oorlog. 
Dit maakt het verhaal actueler en indringender dan ooit.
Datum: donderdag 7 maart 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Torenkerk, Gapinge
Leiding: Mineke de Visser
Contactpersoon/opgave: Bram Abrahamse  tel. 591726 email: apabrahamse@gmail.com   

 De Matthäus Passion toegelicht
Op zaterdagmiddag 23 maart zingen gemengd koor Cantare uit Zierikzee en Capella Veerensis uit Serooskerke 
de koralen en enkele koorstukken , waaronder het slotkoor uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. 
Het concert, onder leiding van dirigente Willie den Hollander, vindt plaats in de Kleine Kerk in Veere.

Tijdens het concert zingt sopraan Hanneke de Vroe de aria’s  Aus Liebe en Blute nur, Maaike van der Heijdt 
en Zerelda Kaljouw begeleidt haar daarbij op fluit. Mar van der Veer licht de muziek en teksten toe.
Tussen de liederen in dit concert licht de musicoloog een tipje op van de sluier over de diepere lagen van 
dit passieverhaal. Want, zo zegt Van der Veer, de Matthäus Passion is meer dan prachtige muziek. Er zitten 
lagen in die, als je ze eenmaal kent en begrijpt, ervoor zorgen dat je met een ander oor naar de muziek luistert.

Het concert begint om 16:00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. (Er is geen pauze)
De kerk gaat om 15:30 uur open. 
De toegang is gratis. Alleen bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten van dit concert. 
Datum en tijd: 23 maart 2024; 16.00 uur
Plaats:  Kleine Kerk Veere 
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 Verhalenvoorstelling ‘Vier de Schepping’
Op vrijdag 5 april om 20.00 uur speelt verhalenverteller Kees Posthumus 
zijn voorstelling ‘Vier de schepping!’ in de Johanneskerk in Serooskerke. 
Zeker nu Gods schepping wordt bedreigd, is het extra belangrijk de 
schoonheid van de schepping in verhalen te bezingen.
In ‘Het eerste concert’ wordt verteld hoe God de geluiden schept, van 
het eerste geklater van een beek tot aan het mooiste geluid, waarmee 
Hij de mensen verrast. ‘De eerste dans’ vertelt hoe God de mensen 
leert dansen. Voor wie het nog niet weet, geeft ‘De eerste kus’ het antwoord 
op de vraag hoe mensen op het idee kwamen om elkaar te gaan zoenen. In ‘De krekel en de schildpad’ helpt de 
een de ander om een schuilplaats te vinden, voordat er een enorme hagelbui losbarst. ‘Wie heeft de schepping 
gemaakt?’ gaat in op de bedreigingen die de verandering van het klimaat vormen voor dieren en mensen. In ‘De 
schepping van de zintuigen’ hoort u hoe God de mensen leert ruiken, horen, zien, proeven en tasten. Tot slot 
zingen we samen een bemoedigend lied over hoe we de aarde samen mooier kunnen maken. 

Datum en tijd: vrijdag 5 april 2024; 20.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Serooskerke (Walcheren)

 Kliederkerk
Het is weer al bijna zover, de derde Kliederkerk komt er weer aan.
Op 24 maart komen we weer bij elkaar in de Kleine kerk in Veere.
Om 12.00u willen we starten, en het belooft weer een gezellige, 
vrolijke ontmoeting te worden.
Het thema deze keer is:  Aan tafel…..Wat dit inhoud ga ik niet vertellen, 
het is veel leuker als je samen met ons op ontdekkingstocht gaat.
Er wordt weer geknutseld, gespeeld en geluisterd naar een verhaal uit 
de bijbel.
Na afloop gaan we samen aan tafel, en wat daar op staat…..???

Zien we jou / jullie ook weer.
En….breng gerust papa, mama, opa en oma mee !!!

Tot 24 maart !!!
Namens de “Kliederclub “  Lies Sturm

 Jarigen in de maand maart
Mw. Wattel-Looise 
hoopt op 12 maart 86 jaar te worden

Dhr. Aarnoutse 
hoopt op 27 maart 78 jaar te worden

Dhr. Brussaard 
hoopt op 29 maart 93 jaar te worden

Van harte gefeliciteerd en Gods zegenm toegewenst !
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 Lustrumconcerten 

Gospelkoor Glorify uit Middelburg bestaat 30 jaar en wil dat vieren 
met 2  lustrumconcerten in Axel en Middelburg. 
Glorify is een interkerkelijk gospelkoor. De zangers en muzikanten 
komen uit alle hoeken van Zeeland, maar de meesten zijn woonachtig 
op Walcheren. Het koor telt 55 zingende leden en staat onder leiding 
van dirigente Elsa Bezuijen. Glorify heeft een eigen 6-koppige band en deze zal tijdens de lustrumconcerten 
worden aangevuld met diverse gastmuzikanten. Tijdens de concerten staan een aantal nieuwe liederen op het 
programma, maar ook oudere liederen die het koor in de afgelopen 30 jaar, zowel in Middelburg als verder van 
huis in Nederland, België en Frankrijk uitvoerde. 
Wie het koor eerder aan het werk zag, weet dat de liederen ondersteund worden door prachtige achtergrondbeelden. 
Over beelden gesproken: Het afgelopen jaar heeft Glorify hard gewerkt aan de professionele opnames van 2 
prachtige videoclips. Deze clips, opgenomen op typische Zeeuwse locaties, zullen tijdens de concerten voor het 
eerst aan publiek worden getoond.

Zaterdag 6 april is Glorify te horen en te zien in Theater de Halle in Axel. Aanvang 20.00u. 
Een mooie bijkomstigheid: De Westerscheldetunnel is deze datum tolvrij.
Zaterdag 20 april staat Glorify in de Stadsschouwburg in Middelburg. Aanvang 20.00u. 
Tickets voor beide concerten zijn te verkrijgen via de website van het koor: 
www.gospelkoorglorify.nl en kosten 13,50 euro per ticket.

 Kompasmaaltijd 
Op maandag 4 maart is er weer een Kompasmaaltijd om 18.00 uur 
in de Korenmaat.
De kookploeg gaat zijn best weer doen er wat lekkers van te maken. 
Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel.

 Koffie Korenmaat
Elke donderdag wordt er Koffie Korenmaat gehouden tussen 10.00 en 11.30 uur.

Vanaf nu is het iedere derde donderdag van de maand mogelijk om uw 
verstelwerk mee te nemen. Onder het genot van een kopje koffie zal de 
(kleine) reparatie dan worden gedaan.
Als de reparatie te lastig blijkt, en/of het aanbod op zo’n ochtend te groot is, 
dan zoeken we in overleg een oplossing. Mogelijk dat u het een week later 
weer kunt komen ophalen bij Koffie Korenmaat.

Aarzel niet, kom gerust met uw verstelwerk langs die derde donderdag van de maand! 
De koffie staat klaar, net als trouwens Elke donderdag tussen 10 en 11.30 uur.

Hartelijke groet van alle medewerkers van Koffie Korenmaat.

 Inloopmorgen
Op dinsdag 19 maart wordt er weer een inloopmorgen 
gehouden in de korenmaat om 10.00 uur. 
Het duurt tot ongeveer 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Iedereen is welkom!
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 Collectes van de maand januari
 
14 januari - Gapinge 1e collecte Binnenlandse diaconaat/armoede     € 112,51
  2e collecte Kerk     € 72,80
28 januari - Gapinge 1e collecte Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap   € 115,35
  2e collecte Kerk      € 143,35

 Waar collecteren we voor in maart 2023 t/m 7 april 2024 
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer 
Gapinge Kerk: NL87RABO 0365 2094 06 
 Diaconie: NL35RABO 0385.3539.44
 Collectemunten: NL79RABO 0335 0649 57
  Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

 3 maart
1e collecte: PKN Kliederkerk
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen 
ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten. Een kliederkerk duurt 
gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief. Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en 
er worden veel rand- en buitenkerkelijken bij betrokken.
Alle leeftijden
Bij kliederkerk is iedereen welkom. 
De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. 
Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale 
leven een plek te geven. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten. Bijvoorbeeld een aantal kerken
 in een dorp die samen drie keer per jaar een kliederkerk organiseren waar zestig gezinnen op afkomen, of 
een gemeente die zes keer per jaar in plaats van een gewone kerkdienst een kliederkerk organiseert. 
Maar ook pioniersplekken waar rond kliederkerk een heel nieuwe geloofsgemeenschap ontstaat.
De naam
De naam kliederkerk is niet voor niets gekozen. Middenin de chaos van het bestaan is God aanwezig. 
En vanuit de chaos schept God iets moois. Met al ons geklieder mogen we toch kerk zijn. Er klinkt iets van
onze gebrokenheid en van Gods genade door in de naam. Alle gekozen wegen, hoe prachtig en doordacht ook, 
zijn een vorm van kliederen en hierin wil Christus aanwezig zijn en Zijn Geest laten waaien.
2e collecte: Diaconie 

 10 maart
1e collecte: KIA Indonesië
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. 
Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in 
Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen 
op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in 
de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht 
functioneren.Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van 
vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of 
maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus 
of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding. 
2e collecte: Kerk

  Veere     Kerk: NL79RABO 0335 0649 57
 Diaconie: NL82RABO 0335 0616 05 
 Collectemunten: NL79RABO 0335 0649 57
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17 maart
1e collecte: KIA Rwanda
In Rwanda zijn weinig kinderboeken.Drie Rwandese predikanten laten 
leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door 
heel Rwanda verspreiden.Het vergroot de kennis en verbetert de 
leesvaardigheid van kinderen.
Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de 
stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, 
christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe 
boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een 
volwassene die nadenkt”, menen de oprichters.
Wat betekent dit project voor Ruth?
“Mijn favoriete boek gaat over het kinderrecht om in een gezin op te groeien. Toen ik geboren werd, waren mijn 
ouders tieners. Mijn alleenstaande moeder zorgde niet goed voor mij. Mijn tante nam mij ernstig ondervoed op 
in haar gezin toen ik twee was. Nu ben ik gezond en volg ik middelbaar onderwijs. Door dit boek besef ik hoe 
bevoorrecht ik ben dat ik pleegouders heb, die van me houden, goed voor me zorgen en alles voor me betalen 
terwijl ze zelf niet rijk zijn. Ik wilde ook iets doen voor kinderen die veel tekort komen. Kleren die ik niet meer pas 
heb ik aan een meisje gegeven, die er altijd armoedig bij loopt.”
2e collecte: Kerk

 24 maart
1e collecte: Kerk 
2e collecte: Diaconie

 28 maart  (Witte Donderdag)

1e collecte: Noodhulp na aardbeving in Afghanistan
Afghanistan is in korte tijd getroffen door drie verwoestende aardbevingen. 
De gevolgen zijn desastreus. De trieste balans: 2500 doden, 9000 
gewonden en een ongekende ravage. Samen met partnerorganisaties 
ter plaatse biedt Kerk in Actie noodhulp.
De aardbevingen waren de dodelijkste bevingen sinds decennia. 
Hulp is dan ook zeer hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan 
tijdelijk onderdak. Veel mensen zijn immers alles kwijt en de 
nachten worden snel kouder. Ook is er grote behoefte aan voedsel, 
water, sanitaire voorzieningen en aan andere dagelijkse benodigdheden, zoals voedsel en dekens. 
Sinds de taliban de macht hebben in Afghanistan, is het voor westerse organisaties lastig om hulp te verlenen. 
Hoe biedt Kerk in Actie die hulp?
Kerk in Actie kan deze hulp bieden dankzij nauwe samenwerking met internationale en lokale partnerorganisaties. 
De hulpverlening verloopt via partnerorganisatie Christian Aid, die al jaren actief is in Afghanistan en een kantoor 
heeft in de getroffen provincie Herat. Christian Aid verleent noodhulp, mede namens Kerk in Actie, in samenwerking 
met lokale organisaties ter plaatse. Deze organisaties zijn al jarenlang werkzaam in deze provincie, kennen de 
situatie goed en kunnen hun werk doen dankzij goede contacten met bijvoorbeeld lokale gemeenschapsleiders. 
Deze organisaties brengen, onder meer in samenwerking met deze leiders, zorgvuldig in kaart wat de grootste 
noden zijn en welke gezinnen het zwaarst zijn getroffen. Zij zorgen ervoor dat de hulp via Kerk in Actie daar terecht 
komt waar deze het hardst nodig is. Dankzij deze intensieve samenwerking kan Kerk in Actie garanderen dat de 
hulp de juiste mensen bereikt.
Met jouw bijdrage aan het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen gezinnen onder meer met tijdelijk 
onderdak, schoon drinkwater en hygiëne-artikelen.
2e collecte: Kerk
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31 maart
1e collecte: KIA Colombia
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen 
in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden 
kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, 
restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, 
ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een 
mentor uit de horecasector. 
Wat betekent dit project voor Anderson?
“Ik woon met mijn familie op een afgelegen boerderij in het noorden van Colombia. We hebben ons huis zelf 
gebouwd van leem, bamboe en cactus. Ik hoor bij de Wayúu-gemeenschap. Wij zijn de oorspronkelijke inwoners. 
Wij houden dieren en weven onze eigen stoffen. Maar tekort aan drinkwater en slechte wegen maken het leven 
hier niet makkelijk. Ik moest twee maanden twee uur heen en weer fietsen om een koksopleiding te volgen. Ik 
heb goede maaltijden leren bereiden. Handig voor mijn familie en buurkinderen, maar ik wil natuurlijk meer: mijn 
ambitie is om een eigen restaurant te starten en werk te bieden aan Wayúu-jongeren.” 
2e collecte: Kerk

 7 april
1e collecte: Kerk 
2e collecte: Diaconie 

 Autodienst
 
 Autodienst vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
  3  maart Peter van Breda Veere
10  maart Editha Kraak Gapinge
17  maart Rinus Boone Veere
24  maart David Pouwer Gapinge
31  maart Cees Gideonse Veere
  7  april Anke v.d. Berge Veere
14  april Eelke Keersemaker Gapinge
21  april Adri Franke  Veere
28  april Harry Buiter  Gapinge
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3 maart   3e zondag 40-dagentijd 
 Veere  ds. M.J. Wisse  (’s Heer Arendskerke) 
 collectes:  Kliederkerk  en  Diaconie

10 maart   4e zondag 40-dagentijd 
 Gapinge  ds. H. Langebeeke (Biggekerke) 
 collectes:  KiA Indonesië  en  Kerk

17 maart  5e zondag  40-dagentijd 
 Veere  ds. C. Weijs (Eindhoven) 
 collectes: KiA Rwanda  en  Kerk

24 maart   Palmpasen 
 Gapinge  prop. Anton Rolfes  (Oud-Beijerland) 
 collectes:  Kerk  en  Diaconie

24 maart  12.00 uur  Kliederkerk 
 Veere  ds. Gerrit Klein

28 maart  19.30 uur  Witte donderdag  -  Avondmaal 
 Gapinge  ds. Pim Steenbergen 
 collectes:  Noodhulp na aardbeving in Afghanistan en Kerk

29 maart 19.30 uur  Goede Vrijdag 
 Gapinge  Commissie Bijzondere Diensten

30 maart  21.30 uur  Stille Zaterdag 
 Gapinge Commissie Bijzondere Diensten

31 maart   Pasen 
 Veere ds. Pim Steenbergen 
 collectes:  KiA Colombia  en  Kerk
7 april 
 Veere  Mw. L. Slabbekoorn-de Muijnck (Driewegen)
 collectes:  Kerk  en  Diaconie
Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh
3 maart  15.00 uur  dhr. Kees Simons
17 maart  15.00 uur  ds. Janny Blankenstijn
7  april  15.00 uur  ds. Pim Steenbergen -  Avondmaal  

Kerkdiensten in de maand maart 
De kerkdiensten worden in Veere of Gapinge gehouden aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 6 april
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 28 maart !

Email:  verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

 


