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 Gebed
Eeuwige, Bron van Leven,
Vandaag staan we stil bij de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen en vermoord zijn, vernietigd, omdat zij Joods waren.
Wereldwijd worden vandaag tijdens de Holocaust Herdenking de vele 
miljoenen slachtoffers herdacht, Joden, Sinti en Roma.
En met hen en in hen de vele miljoenen mensen bij andere genocides en 
volkerenmoord tot in onze dagen.
Onbeschrijfelijk, niet te begrijpen, onvoorstelbaar.
Herinner U de namen.
Koester de namen die wij niet eens kennen, vergeten zijn, of niet kunnen 
kennen omdat het er te veel zijn.
Vergeet nooit uw volk, wees trouw aan uw verbond.
Laat de herinnering aan het onmogelijke dat werkelijkheid werd nooit vervagen.
Laten wij niet afzijdig blijven staan als er een beroep op ons gedaan wordt.
Laat er nooit meer Auschwitz zijn, en leer ons hoe wij daartoe kunnen opstaan 
door ons te verzetten tegen ontmenselijking en ten hemelschreiend onrecht.
Gedenk uw volk en laat het niet vallen.

Dr. Eeuwout Klootwijk

 Meditatie
Gods dienst
Bij het zien van bovenstaande woorden zou een eerste gedachte kunnen zijn: ‘typefoutje’, of ‘vergissing’. Doorgaans komen wij deze 
twee woorden immers tegen als aan elkaar geschreven: godsdienst. Dit woord of begrip staat voor een verschijnsel dat wellicht al zo 
oud is als de mensheid zelf. Wat er over ‘godsdienst’ ook allemaal te zeggen valt, het woord raakt in elk geval aan de relatie tussen 
de mens en wat in zijn denken of geloofsvoorstelling een ‘hogere macht’ is die hij ‘god’ noemt. 
Bij alle verschillen die een haast onafzienbare hoeveelheid godsdiensten van elkaar onderscheiden is er, zo op het eerste oog, 
tenminste één overeenkomst: in vrijwel elke godsdienst gaat het om de dienst van de mens aan zijn god. Deze dienst kan op tal 
van manieren vorm krijgen: mensen bidden tot hun god of goden, zij brengen offers, eren hun god door bepaalde handelingen 
te verrichten, voorgeschreven riten te volgen, vastgestelde dagen in acht te nemen, feesten te vieren, de door de betreffende god 
opgelegde regels in acht te nemen, enz., enz.. 
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Mensen en volken doen dit alles in de overtuiging op deze wijze hun god recht te doen, deze god te behagen, de wil van deze god 
op    deze aarde uit te voeren. Het lijkt me heel wel voorstelbaar dat velen ook ‘de christelijke godsdienst’ op een vergelijkbare wijze 
beschouwen: de dienst van de mens aan de ‘christelijke’ god. Echter, hoe langer ik bijbel-lees hoe meer ik tot de gedachte kom dat 
deze voorstelling van zaken zich moeilijk verdraagt met wat de Schriften ons verhalen. Zij vertellen ons allereerst en bovenal dat de 
Eeuwige de mens dient ! Ons worden verhalen aangereikt over de dienst van deze God aan mensen: Gods dienst. Hij schept voor de 
mens ruimte om te leven, geeft hem de aarde als leefruimte om deze te dienen en te bewaren. Zo dient deze God de mens door aan 
zijn bestaan een bestemming te geven. Dreigt de mens deze bestemming niet te bereiken, zoals zijn volk overkomt in Egypte, Hij 
bevrijdt en zet op weg naar beloofd land. Als garant van de vrijheid van mensen geeft Hij hen woorden mee voor onderweg, om hen 
daarmee bij de vrijheid en bij de humaniteit te bewaren totdat het beloofde land is bereikt. En onder de toezegging ‘Ik zal er zijn’ 
trekt deze God onderwijl met mensen mee, roept Hij jou waar nodig tot de orde, stelt Hij jou aansprakelijk, geeft Hij jou een nieuwe 
kans, deelt Hij lief en leed, blijk jij Hem ter harte te gaan, kent Hij jouw diepste gedachten, is Hij vertrouwd met gevoelens waar jij 
amper woorden voor hebt, spreekt Hij door de mond van Mozes en de Profeten en laat Hij zich ontmoeten in Jezus uit Nazareth die 
zijn volgelingen voorhoudt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.’ Heel de verschijning van deze mens, 
met zijn boodschap van de nabijheid van het Koninkrijk van God, met zijn leven in dienst van de heelwording van mensen, zijn 
lijden, zijn dood, zijn verschijningen als de Verrezene, dit alles is niet minder dan dienst van de Eeuwige aan mensen !
Het is deze Gods dienst die tot op vandaag roept, zo niet schreeuwt, om ‘vertaling’. Dienst van deze God roept dienst van mensen 
op, zoals onder andere te horen is in de oproep van Jezus: ‘volg mij’. Waarachtige godsdienst is mensen-dienst ! Dienst die voor de 
mens ruimte schept om mens te zijn zoals de mens door de Eeuwige is bedoeld. Dienst die in vrijheid zet, die mensen tegemoet 
komt in hun zorgen, angsten, eenzaamheid. Dienst die mensen heel maakt, tot een menswaardig leven in staat stelt, op weg zet 
naar beloofd land. Zo ben je als mens beeld-drager, zo gelijk je op de Eeuwige. Zo doe je deze God recht, zo doe je recht aan zijn 
dienst aan jou.

ds. Gerrit Ruitenburg

 Nieuws uit de gemeente
We hebben Pasen gevierd. 
Mede door de inzet van velen in de voorbereiding en de uitvoering van diensten,  konden we 
ons hart ophalen. Op paasmorgen klonken gebeden, gemaakt door de Oekraïners en werden het 
paasbrood en de eieren weer gezegend.  We tellen nu -in het voetspoor van Israël- de dagen naar 
Pinksteren - de vijftigste dag.

Zondag 5 mei, bevrijdingsdag, zal een bijzondere dienst zijn.  
U weet inmiddels waarom en we verheugen ons op de gastvoorganger.   
Zondag 19 mei vieren we Pinksteren. We volgen het driejaarlijkse rooster en horen over de torenbouw in Babel in Genesis.   
De volken met hun talen worden verstrooid. In Handelingen 2 horen we hoe op het joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest, de volken 
verzameld worden in Jeruzalem en de Geest over hen vaardig wordt en taalbarrières wegvallen. 
Als het muzikaal gezien verantwoord is (voorzangers gevraagd....! )  zullen we Lied 697,  Kom Schepper, Geest  zingen. 
Een lied dat ik nog niet kende en geïnspireerd is op een  oud gebed van de Lokata-Indianen. De Geest wordt daarin met Jij en Jou              
aangesproken - Gods Geest is nabij. 
 
Omdat mijn werkweek nèt voor Pasen helemaal gevuld was, heeft de kerkelijk werker uit Middelburg, Peter Morée, 
de uitvaart geleid  van Piet Baan. Het in memoriam staat in dit kerkblad. 

Goed gezegd! 
Het is voorjaar, dus opruimen. Daarom nam ik onlangs een stapel jaargangen door van het kerkelijke blad Woord en Dienst, die 
mijn moeder na lezing altijd aan mij gaf . Mijn oog viel op een artikel over het belang van vieringen in een zorginstelling.  Erboven 
stond - in ouderwets vooroorlogs schoonschrift- als commentaar:  ‘Goed gezegd !!!’   Mijn inmiddels overleden moeder had op haar 
93-ste in het verzorgingshuis dus de pen gegrepen. Het artikel was haar uit het hart gegrepen. Ze ging zo mogelijk altijd naar de 
weeksluitingen op vrijdagmiddag voor een goed Woord en saamhorigheid.  Niet alleen in de kerk komt de gemeente samen maar 
ook in een zorginstelling, ziekenhuis  of gevangenis. De vorm is anders en het hoeft m.i. niet per se op een zondag. Het is een taak 
van kerken (samenwerken is gevraagd) om dat mogelijk te maken,  zoals de vieringen in Nw. Sandenburgh.  Het artikel - dat mijn 
moeder uit het hart gegrepen was- stelt dat deze vieringen op zichzelf staan, dus niet een soort mindere versie zijn van de zondagse 
dienst in de kerk.  “God, in ons midden” geldt evenzeer voor Gods volk in het zorgcentrum. 
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De deelnemers, vaak mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, zijn evenveel mens of kind van God dan het zondagse 
kerkvolk.  Neem de viering dus serieus. 

In een dienst in het restaurant van Nieuw Sandenburgh  zoeken we zo Gods nabijheid in een liturgie,  een ‘heilig spel’ met 
alle ruimte voor iets onverwachts, voor reacties en opmerkingen.  Het is allemaal niet te strak ...  En wie daarna nog graag verder wil 
zingen, kan op de maandagmorgen terecht bij het zanguurtje. Onder muzikale leiding van Hielke Heij op keyboard en met                     
ondersteuning van vrijwilligers worden eerst ´wereldlijke liederen´ gezongen en na de pauze ‘geestelijke’ verzoeknummers zoals : 
Wat de toekomst brengen moge, De Heer is mijn herder en Scheepje onder Jezus’ hoede.  Met sommige bewoners is een gesprek 
aanknopen lastig, maar samen zingen of neuriën gaat vaak heel goed. Het schept verbondenheid en een soort losheid.  Prachtig dat 
dit bestaat!  De stapel bladen om nog door te pluizen bestaat uit minstens 20 jaargangen, dus ik ben benieuwd wat ik nog aantref 
aan handgeschreven moederlijke commentaren ! 

Van 8 juni t/m 29 juni ben ik drie weken op vakantie in de Jura in Frankrijk. 
ds. Pim Steenbergen

 In memoriam
                                                                                                                      Piet Baan
Op dinsdag 26 maart is overleden Pieter Jacobus Baan, Piet.                                                                                        
Hij werd 91 jaar en woonde in Nieuw Sandenburgh.  Hij werd geboren in Koudekerke, waar zijn ouders kruidenierszaak Baan            
hadden. Hij was o.a. werkzaam in de metaalbewerking,  op de veerboten en 20 jaar als werkbegeleider   op de sociale werkplaats.                                                                                                                               
Op 10 juni 1959 trouwden Piet en Jo. Wim werd geboren. Een dochtertje werd doodgeboren. Daarna werd dochter Ellen geboren. 
De jaren die volgden waren niet gemakkelijk. Ellen werd ziek. Dat drukte een zwaar stempel op het gezinsleven. 
Piet was een toegankelijke, vriendelijke man, die van mensen hield, had humor en was handig met klussen. Dankbaar 
was hij met zijn leven, dankbaar met de goede verzorging de laatste jaren in Nieuw Sandenburgh. Piet was ook sociaal.                                                                                                                
In Sandenburgh kwamen de verzorgers als laatste ’s avonds bij Piet om nog even gezellig te praten. Muziek was zijn leven. Piet was 
zeer muzikaal en dirigeerde menig blazersensemble.                       
Het overlijden van dochter Ellen was natuurlijk een dieptepunt in het laatste jaar. Daar worstelde hij mee. Ook ten aanzien van zijn 
geloof. Hij was blij met de pastorale aandacht van de kerk. Die aandacht hebben zij, Piet en Jo, wel gemist bij de ziekte van Ellen.                                     
De kerk heeft toen wel even afgedaan bij hen. Bij het afscheid lazen we 1 Korintiërs 13. Hét hoofdstuk in de Bijbel over de liefde.                               
Het geloof mag als muziek zijn, die de toon in je leven zet.  Zoals muziek je kan raken, zo kunnen ook de woorden van God uit de 
Bijbel je raken.                                                                                 
We bidden om kracht en troost voor zoon Wim en schoondochter Rian, de kleinkinderen en achterkleinkinderen en vriendin Leida 
om verder te kunnen in dit leven, leven met het gemis van Piet. 

                                                                                                                       Peter Morée

 Nieuws uit de kerkenraad
Uitnodiging gemeentevergadering 15 mei
Ruwweg een jaar geleden ging de beroepingscommissie van start met haar zoektocht naar een predikant voor onze gemeenten.
Sinds die tijd beluisterde en/of benaderde men meer dan 50 predikanten en zoals u merkte zonder het resultaat waar we allemaal 
zo op gehoopt en voor gebeden hebben !
Maar, de afgelopen weken nam deze zoektocht een andere wending… 
De commissie kwam in contact met een predikant ! Er werden preken geluisterd en diensten bekeken. En na een tweetal ontmoetin-
gen hier in Gapinge en Veere kwam de beroepingscommissie unaniem tot de conclusie om de kerkenraad te adviseren een beroep 
uit te brengen op deze predikant.

De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en heeft u via een brief met meer details inmiddels uitgenodigd voor de gemeente-
vergadering van 15 mei as.  om 19.30 uur in de Korenmaat te Veere. Tijdens deze gemeentevergadering zullen de kerkenraad 
en de beroepingscommissie deze keuze toelichten en gaan we vanzelfsprekend als gemeenten stemmen over dit voorstel.
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 Kompasmaaltijd
Op  maandag 6 mei is er weer de Kompasmaaltijd, vanaf 18.00 uur in de Korenmaat.
Wil je ook graag mee eten ? 
Geef je dan op bij Willy Koppejan of Els Breel

 Inloopmorgen
Op de 3e dinsdag van de maand, 21 mei, wordt de inloopmorgen gehouden.
Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur en het duurt tot ongeveer 12.00 uur.
We bespreken dan onder het genot van een kopje koffie een thema.                                                                               
Ook is er een ophaalservice.                                                                                                                                      
Contactpersoon: Ellen Vooijs   tel: 0118-501020

 KerkXtra
Spirituele avondwandeling in natuurgebied Oranjezon
We gaan een wandeling maken in het duingebied van Oranjezon.   Tijdens deze wandeling
zullen vogels centraal staan. In mei is de Nachtegaal alom aanwezig. Ook andere vogels 
zullen hun zang laten horen. Gert Zomer gaat het spirituele aspect van deze wandeling verzorgen.
Na de wandeling staat de koffie en thee voor ons klaar op het parkeerterrein van Oranjezon.

Deze wandeling ging vorig jaar niet door i.v.m. het slechte weer.  We hopen dat de weergoden ons dit jaar beter gezind zijn.

Datum:  woensdag 22 mei 
Tijd: 19.30 uur
Plaats: parkeerterrein uitspanning Oranjezon
Leiding: Gert Zomer en Elly Wisse
Contactpersoon en opgave:  Elly Wisse   tel. 592819  /   email: ellywisse@zeelandnet.nl     

 Uitnodiging bijeenkomst dinsdag 4 juni over het slavernijverleden
Plaats:  PKN kerk te Kleverskerke
Tijd: 19.30 uur inloop met koffie/thee en een Surinaamse lekkernij
         20.00-22.00 uur Inleidingen door Angélique Duindam van de stichting
         Slavernijmonumenten Zeeland en de heer Siegfried Steglich.

Het slavernijverleden staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. 
Wat weten wij van het slavernijverleden en op welke informatie baseren wij onze mening?  
De meningen lopen uiteen.  Wat hebben wij, onze generatie, hiermee te maken? 
Angélique Duindam zal met ons terugkijken op de geschiedenis. Als we de lijnen doortrekken naar onze hedendaagse maatschappij, 
zien we veel terug uit de koloniale tijd en  de tijd dat slaafgemaakten ons welvaart hebben gebracht. 
Is dat allemaal verleden tijd en wat betekent dat nog in onze tijd? Siegfried Steglich belicht de rol die de kerken hierin hebben 
gespeeld. Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarin we informatie krijgen, vragen kunnen stellen en met elkaar hierover in 
gesprek gaan. U  wordt uitgenodigd van tevoren na te denken over dit onderwerp, waarbij er zeker vragen zullen opkomen. Na afloop 
is er tijd om na te praten met een drankje.

U bent van harte welkom en breng gerust andere belangstellenden mee.
Voor meer informatie of contact:  Krijnie Hoek    Email: krijniehoek@zeelandnet.nl

Iedereen is welkom!



 Jarig in de maand mei
mevr. Looise-Arendse 
hoopt op  30 mei  77 jaar te worden
                                          

van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !

 Wie brengt de bloemengroet 
   
  5  mei fam. Luyk  Veere
12  mei mevr. I. Priester  Veere
19  mei mevr. J. Vercouteren Veere
26  mei fam. Aarnoutse-de Voogd Gapinge
  2  juni fam. Keersemaker Veere
  9  juni fam. Slingenberg Veere
16  juni mevr. M. Corbijn Veere
23  juni fam. Hengeveld  Veere
30  juni fam. Paauwe-Reurink Gapinge

 Autodienst
  
Autodienst vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
  5  mei David Pouwer  Veere
  9  mei Peter Wattel  Gapinge
12  mei Peter van Breda  Veere
19  mei Editha Kraak  Veere
26  mei Rinus Boone  Gapinge
  2  juni Cees Gideonse  Veere
  9  juni Anke vd Berge  Veere
16  juni Petra Schot  Veere
23  juni Eelke Keersemaker Veere
30  juni Adri Franke  Gapinge

 Collecteopbrengsten
10 maart -Gapinge KIA Indonesië €   109,10
   Kerk €     90,15
24 maart-Gapinge Kerk €     59,70
   Diaconie €     62,60
28 maart-Gapinge Noodhulp aardbeving Afghanistan €     66,90
   Kerk €     53,00
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 Waar collecteren we voor in de maand mei
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 

 5 mei
1e collecte:  KIA Oekraïne                               
 Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Regionale hulpcentra 
geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige 
plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en 
bieden hulp bij traumaverwerking. https://youtu.be/UFpF8Hi05co                                                                                                                   
Wat betekent dit project voor Uliana?          
Ik woon met mijn familie in Kharkiv. In de eerste maanden van de oorlog woon-
den we in het metrostation. Buiten was het gevaarlijk door alle beschietingen. 
Het was best eng toen we weer naar huis mochten. Zouden er nog meer bommen vallen? Alles is veranderd sinds de oorlog. Alle 
schoollessen zijn online, dat is heel saai. Iedereen maakt zich zorgen. Mijn ouders zijn altijd bang dat het luchtalarm afgaat en ik niet 
kan schuilen. De situatie in onze stad is slecht, de wegen zijn kapot en we kunnen nauwelijks aan eten komen. Ik kan niet wachten 
tot de oorlog voorbij is.

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange 
contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen, psy-
chosociale hulp om mentaal gezond te blijven en Oekra?ense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten 
op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen 
en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 
kunnen blijven leren.?

2e collecte:   Kerk

 5 mei  Hemelvaartsdag

1e collecte:   Kerk                                                                                 
2e collecte:   Diaconie

 12 mei
1e collecte:   Kerk                                                                                 
2e collecte:   Diaconie

  Veere     Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
 Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05 
 Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                  Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57
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 19 mei
1e collecte:  KIA Bangladesh                                                                                                                  
In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. 
Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen 
is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. 
Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoe?sme tot 
het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan. De leden 
van deze dorpskerken zijn vaak arm. De meesten hebben geen vast werk en 
kunnen hun gezin nauwelijks voeden. Veel van hen zijn analfabeet en ook
de gezondheidssituatie is slecht. Daarnaast zijn er geen geschoolde predikanten 
en is de kennis over het geloof beperkt.    
Gemeenteopbouw
Om te zorgen dat de dorpsgemeenten vitale gemeenten kunnen zijn, ondersteunt de baptistenkerk vijftien dorpskerken met een 
programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. 
Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. 
https://youtu.be/XCJBEGIzk-Y                                                                     
 Dienstbaar zijn zo biedt de kerk trainingen aan voor kerkelijk werkers, waarin zij leren hoe ze kunnen voorgaan in een dienst, de 
zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Daarnaast 
stimuleert de kerk dorpskerken om in hun eigen omgeving dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld door een mobiele dokterspost op te 
zetten, en om te werken aan het vredig samenleven met dorpsgenoten van andere religies. Ook wordt er gewerkt aan een goede 
relatie met de moslimgemeenschappen in de verschillende dorpen.  Daarnaast zijn er spaargroepen gevormd. Leden kregen er bij 
toerbeurt de mogelijkheid krijgen om met geld van de spaargroep in investeren in het vergroten van hun inkomsten. Voor kinderen 
is er bijles en dankzij de begeleiding gaan nu veel meer kinderen naar school. Ook zijn er alfabetiseringsgroepen voor vrouwen en 
jongeren krijgen technische trainingen die hen helpen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen kleine onderneming.                                                                           

2e collecte:   Kerk

 26 mei
1e collecte:   Open Doors     

WAT DOET OPEN DOORS?                                                                                                                           
Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven. Het was deze tekst waar 
Anne van der Bijl in 1955 door werd aangemoedigd in zijn missie om vervolgde christenen
 te gaan ondersteunen. De Bijbeltekst uit Openbaring 3:2 spoort medewerkers van 
Open Doors over de hele wereld nog elke dag aan om zich in te zetten voor de vervolgde kerk. 
We zijn bijna 70 jaar verder. Er zijn in die periode landen open gegaan voor het evangelie 
en christenen bevrijd van onderdrukking. Toch zijn er ook vandaag nog steeds christenen
 die lijden onder discriminatie, geweld en gevangenschap. Sterker nog, het werk waar 
Anne van der Bijl zich radicaal aan toewijdde, is vandaag de dag belangrijker dan ooit.  
Open Doors steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer dan 50 landen. Dit doen wij 
door Bijbels en christelijke boeken te verspreiden, trainingen aan te bieden en praktische 
hulp te geven.           
 Zonder jouw gebed en betrokkenheid staan vervolgde broers en zussen alleen. Het is jouw verantwoordelijkheid om hen te 
versterken, zodat ze standhouden. Samen vormen we het Lichaam van Christus, zoals wordt omschreven in 1 Korintiërs 12:26: 
Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.   

2e collecte:   Kerk
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  4 mei Vesper 19.00 uur 
  Veere Heleen Boone

  5 mei 
  Veere ds. M. de Zeeuw  (Koudum)
  collectes: KiA Oekraïne  en  Kerk

  9 mei  Hemelvaartsdag
  Gapinge ds. P. Overduin   (Hulst)
  collectes:  Kerk  en  Diaconie

12 mei 
  Veere ds. G. Zomer   (Burgh-Haamstede)
  collectes:  Kerk  en  Diaconie

19 mei  Pinksteren 
  Veere ds. Pim Steenbergen
  collectes: KiA Bangladesh  en  Kerk

26 mei Gapinge ds. Wim Jansen  (Vlissingen)
  collectes:  Open Doors  en  Kerk

26 mei 12.00 uur Kliederkerk
  Veere ds. Gerrit Klein
  
 2 juni 
  Veere dr. M. van der Veer  (Zierikzee)
  collectes:  S.O.V.  en  Kerk 
 

 Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh
    5  mei 15.00 uur dhr. Jaap Almekinders
  19  mei 15.00 uur dhr. Kees Simons     Pinksteren
    2  juni 14.30 uur ds. Wouters             Avondmaal 
    

Kerkdiensten in de maand mei
De kerkdiensten worden in Veere of Gapinge gehouden aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 1 juni.
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 23 mei.
Email:  verbonden@pkn-gapinge-veere.nl

Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl
 


